
Chiroviering 2023-2024 
Om zelf, naar muzikale smaak, samen te stellen. Met liedjes, verhalen en 

methodiekjes om uit te kiezen. 

 

Liedjes op een rij: kies uit en vul aan met Chirohits die jullie zelf zingen 

 Jaarthemalied: Hé, ge zijt oké 

 Wat is Chiro? 

 Chiro-la-la-la, jaarthemalied muziek 2007-2008 

 Er zit meer in een liedje dan je denkt, van Samson & Gert 

 

Verhalen uit alle windstreken 

 Muziek uit de boom 

Er was eens een boom, een onbekende boom, ergens langs de waterkant. 

Geplant door niemand weet wie. Hij leefde daar breeduit met vele takken. Hij 

droeg de forse stem van de wind, of de doodse stilte van de avondlucht. 

's Winters was het leven kaal, en zwiepend op de harde wind en met zijn twijgen 

als dichtgeklemde vuisten stond hij maar te wachten op de lente. Tot zijn takken 

weer vol groen en bloesems schoten van ingehouden leven! 

Als de zomer kwam, maakte hij gratis schaduw voor iedereen, en soms een 

paraplu tegen de regen. Zo leefde die boom daar, jaar in jaar uit, op en neer in 

vier seizoenen. 

Op een zekere dag kwam er een man, gewapend met een mes. Er was geen 

ontkomen aan: de mooiste tak werd afgesneden en de man nam hem mee naar 

huis. Een dode tak ... voorgoed van het leven weggesneden. En straks natuurlijk 

vergeten. 

Drie dagen later kwam de man terug bij de boom. Die stond daar, doodstil van 

angst. Welke tak was vandaag aan de beurt? 

Maar kijk, de man ging zitten aan de voet van de boom en hij blies op de 

afgesneden tak. Hij blies het lied van de fluit. De boom hield al zijn ruisen in en 

verstond de fluit: “Horen jullie mij? Ik leef! Ik leef! En meer dan ooit tevoren. Ik 

leef! Ik fluit! Ik zing!” 

Marinus van den Berg 

 

Dansen – Toon Tellegen, Misschien wisten zij alles, pagina 359 

 

 Samen muziek spelen 

(Wat in hoofdletters staat, zijn instructies voor de muzikanten.) 

 



Er waren eens zes muziekinstrumenten (mogen ook andere zijn): een viool 

(SPEELT ENKELE NOTEN), een gitaar (SPEELT ENKELE NOTEN), twee dwarsfluiten 

(SPELEN ENKELE NOTEN), een contrabas (CONTRABAS SPEELT ENKELE NOTEN) 

en een piano (SPEELT ENKELE NOTEN). 

Ze waren van elkaar de beste vrienden. Ze werkten ook heel veel samen. 

Tweemaal in de week kwamen ze naar het grote muziekhuis, waar ze met plezier 

samen musiceerden onder leiding van een dirigentenstokje. Nu oefenden ze voor 

de opvoering van een prachtig muziekstuk. Ze zouden samen over een week 

voor heel veel mensen een concert geven. Dat was oefenen geblazen. 

Maar toen gebeurde er iets ergs. Op een avond waren ze weer samen aan het 

repeteren. De viool kon het niet laten om te denken: ik ben wel het mooiste 

instrument, hé, met het fijnste geluid. Niemand van de andere instrumenten is 

zó elegant. Ik moet eigenlijk alleen gaan spelen, solo noemen ze dat, helemaal 

alleen op het podium en dan beroemd worden. VIOOL SPEELT SOLO. En de viool 

had geen zin meer om samen met de anderen te spelen.  

Maar zij was de enige niet! Ook de gitaar dacht: ik moet alleen spelen. Niemand 

heeft immers zulke mooie snaren als ik. GITAAR SPEELT SOLO. En ook de gitaar 

had geen zin meer om met de anderen mee te doen.  

De dwarsfluiten zagen dat allemaal gebeuren en ook zij dachten stiekem: wij zijn 

eigenlijk wel heel bijzonder. We zijn de enige fluiten die dwars liggen en we 

glimmen veel mooier dan de andere. DWARSFLUITEN SPELEN. En ook zij hadden 

er geen zin meer in.  

En de contrabas dacht zo bij zichzelf: Ik ben gewoon de grootste, met het 

diepste en volste geluid. CONTRABAS SPEELT. En ook de contrabas wilde het solo 

proberen.  

En dan de piano, zij vond: pfff... ik heb zo veel toetsen, ik kan alle tonen 

gemakkelijk in m'n eentje aan. PIANO SPEELT SOLO. Ook zij wilde eigenlijk liever 

alleen spelen.  

De instrumenten wilden allemaal liever hun eigen ding doen, maar toch, ze 

moesten nog oefenen voor het concert en dat klonk zo: ALLE INSTRUMENTEN 

SPELEN – op hetzelfde moment maar niet samen! 

Toen het stokje van de dirigent dat hoorde, zei het: “We stoppen ermee, het 

concert gaat niet door, jullie zijn allemaal ziek!”  

“Ziek?!” vroegen de instrumenten zich af. “Hoezo?”  

“Jullie hebben de Alleen-ziekte. Of zoals de dokters het noemen: solisme. Dat is 

een ziekte waardoor je niet meer wilt samenspelen met anderen. En dan heb je 

geen concert meer, natuurlijk.” 

De instrumenten piekerden en zeurden: “Dat is wel jammer, ik heb zo naar het 

concert toegeleefd. En we hebben al zo hard voor het concert gewerkt. Eigenlijk 

hebben we al veel plezier gehad samen met die andere instrumenten. We waren 

zo goed aan het oefenen. Als we volhouden, zal het snel beter klinken. Het moet 

toch lukken, als we nu eens gewoon SAMEN spelen.” 

Het stokje van de dirigent nam het woord: “Goed, jullie krijgen nog één kans, ik 

hoop dat jullie nu genezen zijn. Doe jullie best, samen lukt het wel.” 

ALLE INSTRUMENTEN SPELEN EEN MOOI MUZIEKSTUK SAMEN. 

 

 Paulus in zijn brief aan de Korintiërs, uit de Bijbel 



Al spreek ik de taal van mensen en engelen: als ik de liefde niet heb, ben ik niets 

meer dan een doffe gong of een schelle bel. 

Al kan ik voorspellen als een profeet en ken ik al Gods geheimen en weet ik alles 

wat er te weten valt, en heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet: 

als ik de liefde niet heb, ben ik niets. 

De liefde is geduldig, vriendelijk en niet jaloers. 

De liefde vervalt niet in stoer doen en doet niets voor het zicht van de ander. 

Ze is niet grof en handelt niet uit eigenbelang, ze laat zich niet kwaad maken en 

rekent de schuld van de ander niet aan. 

Die liefde verheugt zich niet over onrecht, maar vindt haar vreugde in de 

waarheid. Ze geeft het nooit op: zij blijft geloven, hopen en volharden. 

De liefde houdt nooit op te bestaan. 

 

Om (samen) te doen 

 chiro.be/sites/default/files/attachments/2023-08/schuddoosje.pdf 

 (Leren) fluiten op een grassprietje 

 Muziek op glazen: 

 ... 

 

Suggesties voor de andere teksten 

 Verzoeningsmoment 

▪ We krijgen graag aandacht en zingen soms om het luidst. Laat ons attent 

zijn en ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen. 

▪ Soms hebben we geen zin in een activiteit en gaan we uit de maat spelen. 

Laten we toffe leden zijn en energiek meespelen. 

▪ Spelen is leuk, opruimen niet altijd. Laat ons nooit voor de valse noot 

zorgen en samen alle taken afwerken. 

 

 Duiding verhalen 

▪ Niet alles is altijd duidelijk vanaf het begin. Soms duurt het even voor het 

leuk wordt: nieuwe leden in de afdeling, andere leiding, spelletjes die je 

nog nooit speelde ... Voor sommigen is dat spannend en tof, voor anderen 

onwennig. Geef elkaar en jezelf de tijd en doe ondertussen alvast mee. 

▪ Iedereen is nodig, elke bijdrage is belangrijk. Eén instrument kan muziek 

maken, dat klopt, maar om een symfonie te spelen, zijn er meerdere 

nodig. We spelen niet in ons eentje in de Chiro, samen is leuker. Anderen 

kunnen misschien in eerste instantie 'raar' zijn. Tot jullie elkaar beter leren 

kennen en ontdekken hoe interessant de verschillen kunnen zijn om 

samen het spel te winnen. 

 

 

 

Ideeën voor Christus Koning 

Volgen later 

 

 



 

Ideeën voor een bivakmoment 

Volgen later 


